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BIJEENKOMST 5
DE BIJBEL LEZEN, WAAROM EN 
HOE?

GESPREKSVRAGEN VOOR KLEINE GROEPJES
(Deze vragen kunnen samen in een keer aan het eind van het praatje worden gepresenteerd, 
of telkens na ieder bespreekpunt. Kies een aantal vragen uit die bij jouw groepje passen en 
aansluiten bij de keuzes die jij gemaakt hebt in je praatje. Je kunt een extra exemplaar van dit 
blad online vinden op: www.youthalpha.nl/handleiding.)

PUNT 1 – EEN HANDLEIDING VOOR HET LEVEN

•	 Waarom	denk	jij	dat	de	Bijbel	zo	populair	is?
•	 Heeft	iemand	ooit	de	Bijbel	gelezen?	Hoe	vond	je	het?
•	 Waarom	denk	jij	dat	God	het	een	goed	idee	vond	om	de	Bijbel	te	geven?
•	 Wat	vind	je	van	de	stelling:	de	Bijbel	is	Gods	handleiding	voor	het	leven?
•	 Wat	vind	je	van	het	idee	dat	de	‘regels’	die	God	ons	geeft,	er	niet	zijn	zodat	wij	geen	lol	

meer	kunnen	hebben?	Ben	je	het	hiermee	eens?

PUNT 2 – OP WEG NAAR EEN RELATIE

•	 Denk	je	dat	de	Bijbel	jou	iets	behulpzaams	te	vertellen	heeft?	Waarom	wel/waarom	niet?
•	 Kan	de	Bijbel	positieve	sturing	geven	aan	jouw	leven	nu?
•	 Heeft	iemand	ooit	de	Bijbel	gelezen	en	het	gevoel	gehad	dat	God	wat	tegen	je	zei?	Wat	

deed	dat	met	je?

PUNT 3 – HOE HOREN WE GOD SPREKEN DOOR DE BIJBEL?

•	 Wat	vind	je	van	het	idee	om	de	Bijbel	regelmatig	te	lezen	en	God	te	vragen	om	te	spreken?
•	 Wil	je	dat	deze	week	proberen?

EXTRA OPTIE – BIJBELSTUDIE

Kort overzicht
Dit is een gevorderde optie voor groepjes die klaar zijn voor bijbelstudie.

Benodigdheden
Een Bijbel in een moderne vertaling.

Hoe werkt het?
Lees: Marcus 4:1-8 en 13-20 – De gelijkenis van de zaaier.
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Gebruik de drie vragen:

a.	 Wat	wordt	er	gezegd?
b.	 Wat	betekent	dit?
c.	 Wat	kan	ik	ermee	voor	mijn	eigen	leven?

Bespreek vervolgens in je kleine groepje de volgende vragen:

•	 Dit	is	een	gelijkenis.	Jezus	gebruikte	verhalen	zoals	deze	om	bepaalde	dingen	
duidelijk	te	maken	over	hoe	mensen	hun	leven	leiden.	Wat	je	je	moet	realiseren	om	
deze	gelijkenis	te	begrijpen,	is	dat	Jezus	niet	over	verschillende	groepen	mensen	praat.	
Hij	praat	over	de	verschillende	manieren	waarop	we	kunnen	reageren	op	bepaalde	
momenten	in	ons	leven.

•	 Hoe	reageer	jij	op	dit	moment	in	je	leven?

•	 Heb	je	ooit	geweten	dat	God	iets	tegen	je	zei,	zonder	dat	je	er	iets	mee	hebt	gedaan	
(vs.	15)?

•	 Wat	voor	dingen	leiden	jou	af	van	God	op	bepaalde	momenten	in	je	leven	(vs.18-19)?

•	 Wat	belooft	Jezus	aan	degenen	die	zijn	woorden	horen	en	er	echt	iets	mee	doen	
(vs.20)?


